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Bedelin 5 Bine indirilmesi- İş güvencesi sağlanması i İCİN  Gavkınrıu 


19 Mayıs'da 11. 000 genc birlikteydik 


istem değismedi stem değismedi 
Geçmiş 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mız hepimize tekrar tekrar kutlu olsun. Sadece Gençlik ve Spor bayramı olduğu için mi? Hayır! Bayramın bu yönünü 19 Mayıs'ta birlikte yaşadık. Asıl şimdi kutlanması gereken, 20 Mayıs'ta tüm kentlerde aldığımız sonuçlar. 26 kentte "Bedel 5 bin'e İndirilsin-İş Güvencesi Sağlansın"' istemi ile yapılan sportif ve kültürel kutlamalara toplam 11.000 genç arkadaşımız katıldı. İşte güçlerimizi Federal Almanya düzeyinde birleştir- 


menin iki aylık ürünü. 


Devamı sayfa 6'da 


HABER 
ORTA 
SAYFADA 


15 Bin sorunumuzu çözmüyor ! 


"Bedelin indirilmesini inceliyoruz", "Gençler bedelin indirilmesini hayal etmesinler", "Bedel üzerinde duruluyor", "Bedel için 20'gün sabır”, "Bedel' de Brüksel müjdesi", "Son rütuşlar yapılıyor", "Bedel sorunu meclise gidiyor", derken haber patladı: "Bedel 15 bine iniyor!" "Ayda 96 Marka askerlik!" 

Son haftalarda Türkçe gazetelerin baş sayfalarında bu haberler verildi. Bizi yakından 


ilgilendiren bir sorun. Aylarca uğraş verdiğimiz bir konu. 
Şimdi bize müjdelenen Bedelin 15 bin marka indirildiği ve ayda 96 mark yoluyla ödenebileceği ise, elimizi kolumuzu bağlayarak seyirci mi kalacagız? Hayır. Seyirci kalamayız! 
Çünkü bedelin indirilmesi konusunu bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla gündeme getiren bizleriz. Ama 15 bin- 


Marklık miktarla hemfikir de- 


ğiliz. Çünkü aklımızda şu so- 


rular var: Bugün F. Âlmanya' 'da yaşayan bir genç 15 bin 


mark bedel ödeyebilecek mi? 


Bedelin 15 bin mark olması ,bizi bankaların pençesinden "kurtarabilecek mi? Birden fazla askerlik çağında genç bulunan aileler bu parayı ödeyebilecek | mi? Ödediğimiz bedel paraları ile bizlere 


Türkiye'de işyerleri açılıyor mu? Bu sorulara verilen cevap 


FEBAG temsilcileri Türk-is genel baskanı 


Sevket Yılmaz ile görüstü 


25 Mayıs 198 günü Türk-İş genel Başkanı Şevket Yılmaz, Türk-İş Avrupa temsilcisi Derviş Albayrak'tan oluşan bir Türk-İş heyeti ile Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimi -FEBAG Yürütme Kurulu arasında Brüksel'de bir görüşme yapıldı. Görüşmede Alman Sendikalar Birliği—DGB Türk işçileri sekreteri Mete 


Atsu da hazır bulundu. 

Yaklaşık 2 saat süren görüşmede FEBAG Yürütme Kurulu üyeleri Türk-İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz'a F. 
Almanya'da yaşayan Türk gençlerinin en yakıcı sorunu olan Bedelli Askerlik üzerine 


bilgi vererek, gençlerin içinde 


bulunduğu ağır ekonomik koşullara değindiler. FEBAG 


Yürütme Kurulu üyeleri gençlerin bu sorununun çözümü i- 


çin bugüne kadar yürüttükleri 


,çalışmaları anlatarak gençlerh 


bedel miktarının 5 bin marka indirilmesinin ve iş güvencesinin sağlanmasını istediklerini belirttiler ve Türk-İş'in bu konuda girişimde bulunmasını istediler., 


koskocaman bir hiç! Yapılan şudur. F. Almanya'da yaşayan askerlik çağındaki gençlerin tümü bedeli 96 mark ile "cazip" hale getirip ödemeye 'teşvik. etmektir. Tüccar diliyle söylenirse "sürümden kazanmaktır" 

İstemimize cevap vermeyen, 


sorunumuzu çözmeyen böyle bir sonucu biz kabullenemeyiz. İstemimiz aynı: "Bedel 5 
bine indirilmelidir!" 
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„yoğun bir tanıtma 


Örnek bir çalısma 


Bergkamen'de bedelli askerlik çalışmasını yürüten gençler olarak bizler, önce 5-6 arkadaş bir araya gelerek, 19 Mayıs'ı nasıl kutlayabiliriz, bu yolla bedelli askerlik sorunumuzu çevremizdeki gençlere ve onların ailelerine nasıl iletebiliriz diye düşündük. Eğer 19 Mayıs'ı kalabalık ve coşkulu bir şekilde kutlamak istiyorsak, bu iş için çevremizdeki tüm gençleri seferber edebilmeliyiz dedik ve 17 kişiden oluşan bir 19 Mayıs hazırlık komitesi oluşturduk. Bu komitedeki kişilerin özelliği, çevrelerindeki gençler tarafın- 
“dan iyi tanınan ve sevilen kişiler olmasaydı. Ve ayrıca oluşturulan komitede Münster ve Werl'de askerlik çalışmalarını yürüten arkadaşlar da vardı. Komitemiz çalışmalarına 
19 Mayıs'tan 6 hafta önce 
başladı. Komitenin ilk kararı, haftada en az bir kez toplanmaktı. Bu haftalık toplantılarımızın her defasında önümüze bir hafta için yapabileceğimiz çalışmaları saptadık. Bir hafta sonunda saptadığımız çalışmaları ne denli yerine getirebildiğimizi (o değerlendiriyor, eksik kalan yönleri saptıyor ve yeni çalışmalar için kararlar alıyorduk. Komitemizin yaptığı çalışmalar sonunda 19 Mayıs'ta hangi tür sportif faaliyetleri yapabilecegimizi saptadık. 19 Mayıs'a 3 
hafta kala tüm bu karşılaşmaları da tanıtan ilk bildirimizi çıkardık ve dağıttık. Ondan bir hafta sonra, kültür gecemizi ve sportif karşılaşmaları tanitan 4 sayfalık ikinci bildirimizi çıkardık. Bu bildirinin dağıtılmasının ne denli önemli olduğu komitedeki herkes için belliydi. Bunu en iyi şekilde yapmalıydık ve yaptık da. Türkiyelilerin en yoğun oturduğu yerlere giderek ora- 


dakilerle tek tek konuşarak 
19 Mayıs'ın önemini ve bu 
19 Mayıs'ı hangi istem altında kutladığımızı anlattık. 
Tüm bu çalışmalarımızın ürününü bizler artık 19 Mayıs günü görebilecektik. 19 Mayıs kutlamaları sabah saat 10'da meydanda futbol karşılaşmaları ile başladı. Arkasından güreş, boks, karate, breack-dance ile devam etti. Saatler ilerledikçe sahayı dolduran insan kalabalığı: da artıyordu. Saat 14'e doğru Werl Bedelli As- 


kerlik Çağındaki genç maratoncular, göğüslerinde "Bedel 
5 bine indirilsin" yazılarıyla 
büyük bir coşkuyla çimenlik alanda karşılandı. Tahminen 
700 kişinin izlediği karşılaşmalar 19 Mayıs'ın öneminin ve bedelli askerlik sorununu içeren konuşmalar ve folklor gösterisinden sonra saat 17'de sona erdi. 


Yorgunduk fakat mutluyduk. 
Çalışmalarımız ürününü vermişti. 19 Mayıs'ın gündüz kutlamalrı yığınsal olarak geçmişti. Gündüzkü coşkulu kutlamalardan aldığımız güçle saat 19'da kültür gecemize başladık. 300 kişilik salonun tamamen dolu olması, bizleri daha da sevindirdi. Şenliğimize bedelli askerlik türküleri, 


fıkralar, bedelli askerlikle ilgi- 


li münsterli genç arkadaşların hazırladığı tiyatro ve folklor' la renk kattık. 19 Mayıs kutlamasının arkasından komitemiz yeniden toplandı yaptığımız çalışmaları i; i ve eksik yönleriyle değerlendirdik. 
Çıkan sonuç şuydu: Eğer özveriyle çalışılırsa harcanan emeğin karşılığı alınıyor. Komite ayrıca bu toplantıda oy- birliği ile bu şenlikten elde edilen kazancın 300 Markını FEBAG'a bağış verme kararı aldı. 


Duisburg'da 
` 4. mahalli girisim 


Bizler Duisburg-Wanheim'da askerlik çağındaki gençler: Ayhan, Coşkun, Hami, Yaşar Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimi-FEBAG'ın çalışmalarını duyduk. Biz de bu yapılan çalışmalara omuz vermek için aramızda 4 kişilik bir girişim kurduk. İlerdeki çalışmalarımızı FEBAG'a 


bağlı Duisburg Bedelli Askerlik Girişimi içinde sürdüreceğiz. Sizlerden Bedel çalışmaları konusunda ayrıntılı bilgi istiyoruz. FEBAG hakkında ne kadar bilgi varsa hepsini 

gönderin. 
Duisburg-Wanheim Bedelli Askerlik Girişimi 


Bir ay öncesinden 19 Mayıs gecesinin bildiri ve afişlerini bastırdık. Afiş ve bildirilerin masrafını IG Metall ve Stadtjugendring adlı kuruluşlar karşıladı. Afişlerden Stutgart ve çevresinde Türklerin yoğun oturduğu yerlere yapıştırdık. 
Afişimiz bidiri niteliği de taşıdığı için mümkün olduğu kadar geniş çevreye yapıştırmaya çalıştık. 12 Mayıs cumartesi günü Stutgart'ın en işlek caddesinde bir bilgilendirme sergisi açarak, Türklere ve Almanlara yönelik bildiri ve 
19 Mayıs için davetiye dağıt-* 
tık. İmza kampanyamızı dâ orada sürdürdük. 19 Mayıs gençlik gecesi için yoğun bir 


bilgilendirme çalışması yaptık. Bu çalışmaların haricinde 
19 Mayıs Gençlik gecesinin 
anlamı ve ve önemini kahvelerde, işyerlerinde anlattık tartışmalara açtık. Böylece gece öncesi yoğun bir tanıtma kampanyası yapmış olduk. 

DGB bölge temsilciliğinden temin ettiğimiz salon, gecenin ilk saatlerinde dolunca, çalışmalarımızın ürününü de görmüş olduk. Geceye 500'ün üzerinde insan katıldı. Bu rakam bedel konusunda yapılan toplantı ve eğlencelerin bölgemizde en yüksek olanıydı. 
FEBAG Bölge sorumlusu bedel sorununu içeren ve FEBAG'ı tanıtan geniş bir ko- 


Moers'de senlikli bedel toplantısı 


Moers Bedelli Askerlik Girişiminin ilk kez düzenlediği eğlenceli bedel toplantısına çogunluğu madenlerde çalışan toplam 170 genç katıldı. 

Toplantı bedel sorunu üzerine girişimden bir gencin konuşmasıyla açıldı. Ardından Mercanlar Orkestrası programına başladı. Daha sonra Rheinhausen Bedelli Askerlik Girişimi o Tiyatrosu tarafından Almanyalı" adlı oyun sergilendi. Sanatçı Cesi Cemal ar- 


kadaşın türkülerinin coşturduğu gençler daha sonra hepp birlikte oyunlar oynayarak eğlendiler. 


Gecede bedelin 5 bine indirilmesi için 150 imza toplandı. 
lece Moers'de toplanan imza sayısı 444'e ulaştı. 

Toplantıda konuşan FEBAG 


Yürütme Kurulu'ndan bir arkadaş Moers'de yaşayan gençlerin bu girişimini selamladı. 


Leverkusen'da ilk bedel toplantısı 


Leverkusen kentinde yaşayan askerlik çağındaki gençler olarak bir araya geldik. 20 Bin Marklık bedelin 5 bine indirilmesi ve gençlere kolaylık sağlanması istemiyle bir imza kampanyası açtık. Bir hafta içinde 200'e yakın gençten imza topladık. 

3 Haziran '84 Pazar günü bir 
toplantı yapmayı kararlaştırdık. Türk kahvesinin birinde yapılan toplantıya 30'un üzerinde genç katıldı. Kahvede bulunan yaşlılarda toplantıyı izlediler. Katılanların çoğu askerlik zamanı gelmiş gençlerdi. 
Kentimizde neler yapabileceği- 


mizi konuştuk. Tüm gençler oœ ` 


larak el ele vermemiz gerektiği- 


ni anladık. Daha sonra, gazetelerden duyarak davet ettiğimiz “F. Almanya Bedelli Askerlik Girişimi" (FEBAG)'tan bir arkadaşta, öteki kentlerde yapılmakta olan çalışmaları anlattı. 
Toplantının sonunda 8 kişilik bir girişim kurduk. Daha çok kişinin katılacağı bir gece yapmayı düşünüyoruz. Merkezi imza kampanyasını sürdürmeyi, diğer kentlerdeki gençlerle birlikte çalışmayı kararlaştırdık. 
Bedel gazetesini kentimizde dagıtmak, bundan sonra çalışmalarımızı sizlerle birlikte sürdürmek istiyoruz. 
LEVERKUSEN ASKERLİK ÇAĞINDAKİ e Ni 
GİRİŞİMİ 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kampanyası yaptık 


nuşma yaptı. FEBAG temsilcisinden sonra sendika temsilcisi İsmail Kahraman bir konuşma yaparak, sendikaların bizlerin bu haklı istemlerini desteklediklerini söyledi. Gecenin kültür bölümünde, folklor, orkestra ve ozanlar sırasıyla davetlileri coşturan o- 


tüm yarışmacıların birinci ilan edilmeleriydi. Hep beraber halaylar çekildi horalar tepil- di. Bu tür eğlence gecelerinin, insanların birliği sağlamaların- da çok önemli rol oynuyor. 
Gecelerin, birlik ve beraberlik ve bilgilendirme yönünden önemleri azımsanamaz. Bizce çalışmalarımızın dışındaki gençlere ulaşabilmenin en kolay yollarından biri de böyle eğlence geceleridir. Bunun yanında çeşitliturnuvalar düzenlemekte aynı derecede önemlidir. Biz izin mevsiminden sonra böyle bir gecenin tekrar yapılmasını karar aldık. 
Umarız tüm F. Almanya'da Cumhuriyet Bayramını 19 Ma yıslar gibi kutlarız. 


yun havaları, türküler çaldılar, söylediler. Çok neşeli geçen gecede pistte oynamak isteyenlere boş yer bulmak imkansızdı. Gecenin en muhte- 


şem olay ise, bütün salondaki, lerle beraber Bedelli Askerlik Türküsü'nün (o söylenmesiydi. 
Genç ozanlar yarışması da ilgiyle izlendi. Ozanlar yarışmasının en ilgi çekici yanı 


Daha cok iliski 


Frankfurt Danışma Toplantısında başlattığımız imza kampanyası 19 Mayıs'a kadar geçen 2 ay içinde önemli boyutlara ulaştı. Yerel girişimlerde etkin çalışan genç arkadaşlarımızın fedakarca çalışmaları sonucu bugün imza sayımız 25 bini aştı. Öte yandan 19 Mayıs kutlamalarımıza da 11 binin üzerinde genç ve yakınları katıldılar. Görülüyor ki "Bedel'' sorununun çözümünü birlikte davranmakta gören ve birlikte harekete geçen gençlerin sayısı giderek artıyor. İstemlerimizi bir imza atarak destekleyenleri de hesaba kattığımızda bedel hareketinin çok kısa bir sürede önemli bir gelişme gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Bedel sorununun biz gençlerin istediği biçimde çözümü için bu yeterli mi? Hemen belirte- 


Daha fazla imza... 


'FEBAG Yürütme Kurulu im- 


nunda da bizimle birlikte hareket elmesi yönünde yardımcı olmak bizim çalışmalarımızın temelidir. Bu anlamda sürdürdüğümüz imza kampanyası bir yanıyla geniş kesimlerin dolaylı desteğini almamıza katkıda bulunurken diğer yandan da biraz önce değindigimiz ilişkilere bir zemin hâzırlıyor. Alınan her imza bu tür ilişkilerin bir başlangıcı olabilir. O bu yönüyle bize ilişki kurmada, sorunu anlatma- da, gençleri birlikte hareket etmeye ikna etmede bizim için önemli bir işlev görüyor. 


za kampanyasını aşamalı olarak sürdürme kararı aldı. Bundan ne anlıyoruz? Bedel sorunu istediğimiz biçimde çözülene kadar imza kampanyamız sürecek. İmza sayısındaki artış her ay "Bedel"'de duyu- 


Duisburg kentinde bedelin indirilmesi çalışmalarında ortaya çıkardığımız önemli bir kazanımı, tek tek ilişki anlayışını 19 
Mayıs kutlamasında temel aldık ve sonucunu tek tek ilişki kurduğumuz insanların hepsini gecede ‘görerek birlikte yaşadık. 
Sorun açıktı: Bedel sorunundan etkilenen ama bugüne kadar bedel sorununu kişisel çabalarıyla çözümlemeye çalışan gençleri ve ana-babalarını şenliğe katabilmek için bildiri dağıtmayla yetinmeyip başka yollarda bulmalıydık. Bulduk da; arkadaşlarımız çevresinde bulunan gençlerle teker teker ilişki kurarak sorunu bıkmadan, yorulmadan anlatmaya başladı.: Böylece 19 Mayıs öncesi ilişki kurduğumuz bu gençlerin evlerini ziyaret edip 
19 Mayıs şenliğine onları davet 
ettik. Bu arada girişimlerimize yeni yeni 'insanlar kazandık. 
Çalışmalarımız doyuk noktasına, 19 Mayıs kutlamasına ulaştığında bu çalışma anlayışımızın ürünlerini görme olanağı doğdu. Bildiri çıkarıp, yazılı duyuru yapmadık. Yalnızca çıkardığımız kutlamanın giriş davetiyesiyle ilişki kurduğumuz kişilere gittik. Kapı kapı dolaştık. 

Heyecanla bekliyorduk. 19 Ma- 


yıs kutlaması öncesi yaptığımız son toplantıda davetiyelerin tümünün satılmış, alamayanların ise orada alacağını -öğrenmiş-, tik, sevinçliydik. Artık biliyorduk kutlamaya kaç kişinin katılacağını, gene de bir beklenti vardı. İlkkez bildirisiz bir kutlama gerçekleştiriyorduk. Tam güvenimiz yoktu. Kutlama günü geldiğinde açıkça görülüyordu: Sağlıklı ve düzenli kurduğumuz ilişkilerin tümü oradaydı. Hedefe ulaşmış ve hatta hedefi aşmayı başarmıştık. 


Ama açıktır ki, bizim bu deneyimimiz ve çalışma anlayışımız düzenli bir bildiri dağıtımıyla daha da güçlenebilirdi, çâlışmamızı tamamlayabilirdi. Burda bildiri dağıtımının gereksizliğini değil, onun da gerekli oldugunu ancak asıl önemli olanın tek tek ilişki kurmak olduğunu 


çok açık görüyoruz. Girişimlerimizda çalışan arkadaşların bildiri dağıtmakla yetinmeyip ayrıca onlarca ilişki kurmasının gerekliliğini ve açık doğruluğunu 19 Mayıs kutlamasında, bu deneyimimizda gördük. Bundan sonraki tüm çalışmalarımız- da bildiri de dağıtarak ama çok, daha çok ilişki kurup sorunumuzu anlatarak çalışaca- 


gız. 


bedelzede cabası 


Sayın FEBAG, 

Ben Mirza Taylan Emmerich'de oturmaktayım. Ben askerlik çağında bir genç olarak burda imza topladım. 50 imza toplamı- 


şım ve bugün 19.5. 1984 tarihinde bu imzaları posta ile gönderiyorum. Hoşçakalın, İyi günler, İşlerinizde başarılar dilerim. 


lim: Hayır. Daha başlangıçta bu sorunun çözümünü nerede gördüğümüzü saptamıştık. 
Şöyle dedik: "'Bedel sorununa hedef olanların ezici çogunluğunu harekete geçirmeli yiz.” o“ 

Çalışmalarımızı bu hedefe yönelik olarak sürdürürken "'adam adama" ilişkinin önemini vurguladık. Daha çok genç arkadaşımıza sorunu anlatmak, onun bu yönde çaba göstermesini sağlamak ve so- 


rulacak. Ortaya koyduğumuz istemler F. Almanya'da yaşayan Türk gençlerinin ve yakınlarının tümünün çıkarlarını yansıtıyor. O bakımdan şimdi daha fazla kişiye ulaşmak onları çalışmalarımız ve istemelrimiz üzerine bilgilendirmek, desteklerini istemek üzere çalışmalarımıza yeni bir hız vermeliyiz. Yerel girişimlerde çalışan arkadaşlar öne konan bir çalışma -örneğin Devamı sayfa 6'da 


Bir girisim daha: Wetzlar 


"FEBAG'a katılmayı uygun görüyoruz" 


Bedelin ödenebilir bir miktara indirilmesi ve iş güvencesinin sağlanması için ve. buna benzer istemler doğrultusunda 12 
Mayıs günü Wetzlar'da gençler bir bilgilendirme toplantısı yaptılar. 

IG-Metall Wetzlar'ın destekle- 


diği toplantıda bedelli askerlik sorunu üzerinde ayrıntılı olarak durularak, yapılan çalışmalar dile getirildi. 
Toplantıya FEBAG adına katilan arkadaş Bedel hareketi- nin gelişimini anlatarak, toplantıya katılan gençleri geniş ölçüde bilgilendirdi. Bedel ile ilgili çalışmaları bundan sonra da kentimizde etkin olarak sürdürüleceği yeni oluşturulan Bedelli Askerlik Girişimi tarafından açıklanarak, toplantı bedel türküsünün beraberce okunması ile son buldu. 


Çalışmalarını bir süredir sür- 
.düren Wetzlar Bedelli Askerlik Girişimi aldığı bir kararla Federal Almanya Bedelli Askerlik Girişimi-FEBAG'a ka- 
'tılmayı ve gençlerin FEBAG' da birleşmesinin Bedel'in indirilmesi çalışmalarında Öönemli bir rol oynayacağını kabul etmiştir. Bu anlamda FEBAG'a katılmayı uygun görerek yazılı başvurumuzu yapıyoruz. Selamlar ve çalışmalarınızda başarılar. 

FEBAG Yürütme Kurulu Wetzlar girişiminin başvurusunu son toplantısında onaylamıştır . Yeni girişimimizi selamlıyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. (FEBAG Yürütme Kurulu) 


„BEDEL 5 BİNE İNDİRİLSİN-İŞ GÜVENCESİ SAĞLANSIN” ANA İSTEN 


FEBAG'ın 19 Mayıs kutlamalar 


STUTTGART 


Jugendhaus Nord Askerlik Çağındaki Genler Girişimi' nin düzenlediği (o Bedelliler Futbol turnuvası 18 Takımın katılımı ile 13 Mayıs günü Jugendhaus Nord'da yapıldı. 
Toplam 130 gence futbol oynama olanağı sağlayan turnuvayı 80'nin üzerinde seyirci ilgiyle izledi. Olumsuz hava koşullarına rağmen katılımın yoğun oluşu futbolcu gençler üzerinde bir moral yarattı. 

. Futbolcuları ve seyircileri coşturan diğer önemli olay da bünyesinde 70'e yakın futbol takımını bulunduran F. Almanya'nın en büyük yabancı futbol federasyonu" Almanya Türk Futbol Oo Federasyonu” başkanı Orhan Karlıbel ve 3 Yönetim kurulu üyesinin turnuvaya izleyici olarak gelmeleri idi. FEBAG bölge sorumluları, ATFF Başkanı Orhan Karlıbel ve 3 yönetim kurulu üyesi ile yaptıkları kısa toplantıda FEBAG'ın kuruluşunu, istemlerini ve hedeflerini anlattılar. Bunun sonucun- da ilerideki bir tarihte ATFF Yönetim Kurulu ve FEBAG Bölge sorumluları geniş bir toplantı yapmayı kararlaştırdılar. 

Bedelliler Futbol turnuvası, "Bedel 5 bine indirilsin, iş güvencesi sağlansın!" istemi altında Bedel konusunu ve 19 
Mayıs'ın önemini içeren bir açış konuşmasıyla başladı. 
Turnuva süresince Bedel sorunu üzerine futbolcular ve seyirciler arasında olumlu tartışmalar oldu. 

Turnuva sonunda gençler, bu tür şenliklerin önemini dile getirdiler. Birincilik kupası Orhan Karlıbel tarafından Gingen Barışspor'a, ikincilik kupası Jugendhaus Nord takımına, üçüncülük kupası Stuttgart, Gençler Birliği'ne verildi. 
Centilmenlik kupasını Ulm aldı. Böylece yaklaşık 7,5 saal süren turnuva başarıyla tamamlandı. 


| MÜNİH | 


19 Mayıs Cumartesi günü Mü: 
nih'de Sportzentrum Zentrale Hochschulsportanlage im Olimpiapark'da saat. 10 - 14 arası futbol turnuvası yapıldı. 


Turnuvaya Münih Türkiye Gençler Birliği futbol takımı, Barışspor, Siemens, BMW bedel takımları, Westend genç ve Birlik spor takımları katıldılar. 100'ün üzerinde gencin turnuvada "Bedel 5 bine indirilsin, iş güvencesi sağlansın" istemi vurgulandı. 

Eleme usulü yapılan turnuvada, MTGB birinci, Birlikspor ikinci, BMW Fabrikasının Bedel Takımı üçüncü oldular. 
Turnuvanın en centilmen takımı olarak Westend gençler takımı, en şansızı olarak da as oyuncuları olmadığı için Barışspor belirlendi. Saha parasını gençler arasından toplayarak ödediler. 

Aynı gün saat 17'de Münih Askerlik Çağındaki Gençler Komitesinde yer alan Barışspor aktif çalışmasıyla Freizeitheim Westend'de bir tisch tennis turnuvası yapıldı. Buraya 60 genç katıldı. 

20 Mayıs Pazar günü Heidhauser Bürgersaal'de "Bedel 5 bine indirilsin, iş güvencesi sağlansın" istemiyle 19 Mayıs 


eğlencesi yapıldı. 330 gencin katıldığı toplantıda az sayıda, ana-babalar vardı. Bu konuda-. 


ki eksikliğimizi gördük ve burda bedel gazetesinin ve imza kampanyamızın önemi üzerinde konuştuk. Geceye katılan IG- Metall temislcisi de 35 saatlik iş haftası için sürdürülen mücadele üzerine bilgi verdi. 
Kültür bölümünde MTGB'nin folklor ekibinin güzel oyunları beğenildi. Scheidplatz'lı gençlerin Breack-Dance grubu salonda bulunan o tarafın dan ilgi ile izlendi. Bunun dışında gecede kupalar dağıtıldı. Orkestra grubunun çaldığı oyun havaları herkesi neşelendirdi. BMW'li Recep sazıyla herkesi coşturdu. 


| WIESBADEN | 


Wiesbaden Askerlik Çağında Gençler Girişim'nin düzenlediği 19 Mayıs turnuvasına 10 
futbol takımı katıldı. Öğleyin saat İl'de başlayan turnuva sırasında 100-300 metre yarışları, yumurta yarışması türünden karşılaşmalar da yapıldı. Yaklaşık 350 kişini katıldığı turnuva saat 19'da sona erdi. Aynı gün akşam yapılan eğlenceye 150 kişi katıldı. 
Gece Bedel sorunu üzerine yapılan bir konuşmayla açıldı. 


Programda folklor, tiyatro, orkestra, ve ozanlar yer aldılar. Ayrıca yarışmalar düzenlendi. Gecede imza kampanyası sürdürüldü ve bedel gazetesi satıldı. 

Daha sonra Futbol turnuvasında birinci olan Karadeniz- spor'a, ikinci olan İlkbaharspor'a, üçüncü olan WTİD gençlik takımına kupaları diger yarışmalara katılanlara da hediyeleri verildi. 

Oldukça başarılı geçen gece saat 23.30 dek sürdü. 


Bremen Bedelli Askerlik Girişimi'nin düzenlediği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Bedelzedeler Turnuvasına yaklaşık 200 genç katıldı. Oldukça başarılı geçen turnuvanın sonunda Bremen'in Gröpelingen semtindeki Jugendfreizeitheim' da yapılan eğlencede turnuvada kazanan üç takıma kupaları verildi. 

Girişimden bir gencin konuşmasıyla açılan eğlencede, Rock grubu, Breack-Dance ve folklor gösterileri de yer aldı. Aynı eğlencede Bremen'de bir yerel Girişim daha oluşturuldu ve çalışmalarına başladı. 


| FRANKFURT | 


Frankfurt'ta, F. Gençler Birliği tarafından son yılların en 
büyük açık hava gösterisi 19 
Mayıs Spor ve Müzeik Şöleni 1000'in üstünde insanın katılımıyla O gerçekleştirildi. F. 
Bedelli Askerlik Girişimi de bu ktulamaya katıldı. 

Şölen sabahın erken satlerin- de Gençler Birliği başkanının tüm sporculara hitaben yaptığı konuşmayla açıldı. Konuşmada günün önemine, gençligimizin yakıcı sorunlarına ve bu sorunların çözümünde yapılan çalışmanın önemine değinildi. 

Şölenin spor bölümünde Frankfurt'ta 10 takımın katıldığı futbol turnuvası, Atletizm, Teak-Wando, Güreş yarışmaları yer aldı. Offenbach Bedelli Askerlik Girişmi Futbol takımı 19 Mayıs '84 Şampiyonluk kupasını kazandı. 
Spor gösterilerinin yanısıra öğleden sonra Müzik şöleni, 


yapıldı. Müzik şöleni spor mü-, ` 


sabakalarının paralelinde gü- 


F. Almanya'nın 26 kentinde bedelli Spor bayramını "Bedel 5 bine indi görkemli bir şekilde kutladılar. 11. 
katıldığı 19 Mayıs kutlamaları ve ön Ülkemizden binlerce kilometre uz: söyledik. Gelenek ve göreneklerimi lik sorunumuzu tartıştık, çözüm yol Bedelli Askerlik Girişimlerinin 19 | kiye'de de geniş yankı buldu. Kutla kanı Zeki Yavuztürk bedelin 15 bi 


19 Mayıs'da yapılari kutlamaların ba: 


——————————————— 


EMİ İLE YAPILAN 


rına 26 kentte 11.000 kisi katıldı. 


zedelli askerlik girişimleri 19 Mayıs Gençlik ve e indirilsin, iş güvencesi sağlansın" istemiyle r. 11.000'nin üzerinde genç ve ana-babaların ve ön çalışmalarında 25 bin imza toplandı. 

re uzakta halaylarımızı çektik, türkülerimizi lerimizi bir kez daha yaşattık. Bedelli asker- m yolları aradık. 

1 19 Mayıs'larda yaptığı bu büyük çıkış Tür- 
Kutlamalarımızın ardından Milli Savunma Ba- 
15. bine indirileceğini Türk basınına Açıkladı. 
ın bazılarını yayınlıyoruz. 


nün geç saatlerine kadar sürdü. 
Frankfurt Bedelli Askerlik Girişimi olarak standımızla birlikte kutlamada yer aldık. Girişimimizin standı tüm gençler ve aileleri arasında ilgiyle karşılandı. Stand'da "20 bin mark çok, iş güvencesi yok", “Bedel 5 bine indirilsin" belgileri, imza kampanyası, gençler arasındabedel üzerine tartışmalar, yüzlerce insana hitaben bedelin düşürülmesi yolunda F. Almanya düzeyinde yapılan çalışmalar dile getirildi. Bu haklı uğraşımızın daha da genişletilmesi için gençler aktif çalışmaya çağrıldı. 


M'gladbach 


19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı nedeniyle Bedel'in indirilmesi için düzenlenen Turnuva ve eğlenceye 200 kişi katıldı. 
Akşam eğlencede M.Gladbach' lı futbolcu E. Lienen kupaları dağıttı ve gençlerin bedelin indirilmesi eylemini. desteklediğini belirtti. Yine geceye katılan IG Metall Mönchengladbach genel sekreteri P. Bahr yaptığı konuşmada gençlerin bu istemini sendika olarak desteklediklerini ve işyerlerinin güvence altına alınmasının önemli olduğunu da belirtti. 

Folklor vb. kültürel yönü ağır olan gece oldukça eğlenceli geçti. 

DGB ve öteki Alman gençlik kuruluşları gecemize mesaj göndererek bizi bu haklı uğraşımızda desteklediklerini belirttiler. 


Maınz Bedelli Askerlik Girişiminin düzenlediği 19 Mayıs kutlaması DGB salonunda yapıldı. Eğlence ve şenlik biçiminde yapılan kutlamaya 80'in üzerinde genç katıldı. 

Programda gençlerin sundukları halk türküleri okundu. Ardından katılanların merakla izledikleri Breack-dance (robot dansı) gösterisi yapıldı. Daha sonra Alman ve Türk gençlerinin birlikte oluşturdukları müzik grubunun türküleri geceye renk kattı. Gençlerin birlikte oyunları ile süren gece Goethestr.'deki gençlik evinde folklor çalışması yapan gençlerin kısa gösterisi ile son buldu. 


DUISBURG 


Duisburg Bedelli Askerlik Girişimi'nin 19 Mayıs'ı "Bedel 5 
bine indirilsin, İş güvencesi sağlansın" ana istemi altında Sportschule-Wedau'da yaptığı kutlamaya 550 genç ve anababaları katıldı. 

Sabahın saat 10'nunda Futbol turnuvasıyla başlayan kutlama akşam kültür gösterileriyle sona erdi. Spor gösterileri bölümünde 11 futbol takımının katıldığı futbol turnuvasının yanı sıra masa tenisi, voleybol turnuvası, atletizm karşılaşmaları ve katılanların tümünün büyük ilgisini toplayan yarışmalar gerçekleştirildi. Alman 
3. televizyonun bizzat gösteri anında çekim yapması, bası- nın sorunumuza aktarma çabası gençler arasında sevinç yarattı. 

Kültür bölümünde özellikle bizleri bu haklı uğraşımızda yalnız bırakmayan, yanımızda olduklarını ve bizi sürekli desteklediklerini gösteren ana-babalar da bulunuyordu. Artık türkülerimize dek giren bedel sorununu sanatçı arkadaşla- 


rımız sahnede dile getiriyor- 


lardı. Breack-Dance gösterileri, kanun eşliğinde söylenen Türk Müzik'i gecede ilgiyle izlendi. Sabahki spor gösterilerinde başarı elde eden takım ve kişilere ödülleri dağıtıldı. 
Çok çekişmeli geçen 19 Mayıs '84 Futbol turnuvası birinciliğini Emekspor aldı. Girişimdeki arkadaşlarımızın kendi olanaklarıyla hazırladıkları "Bedel sorununu işleyen" tiyatro büyük ilgiyle izlendi. Girişimden bir arkadaşın konuşmasında belirttiği ve hepimizin onayladığı, çalışmalarımızı daha da güçlendirme coşkusuyla gece sonuçlandı. 


G'BROICH 


Grevenbroich Askerlik Çağındaki gençler girişimi tarafından düzenlenen 19 Mayıs gecesi Alterfeuerwache'de yapıldı. Geceye katılan saz ekibi ve folklor, izleyicileri coşturdu. 

Konuk olarak gelen Grevenbroich belediye başkanı SPD Federal Parlamento üyesi bir konuşma yaparak gençlerin sorunları üzerinde durdu. Ay- 


rıca geceye konuk olarak katılan DGB Türk işçileri sekreteri Mete Atsu da bir konuşma yaparak Askerlik Çağındaki gençlerin bu girişimlerini ve çalışmalrını doğru bulduğunu belirterek, sınırsız dayanışmasını vurguladı. Söz Konusu kentte bir fabrikada işçi temsilcisi olan bir bayan arkadaşın gençlerin sorunlarına değinerek, genç kızların da bedel sorunundan etkilendiklerini belirtti. 

Yeşiller, Junge Union, Şehir. 
idaresi yabancılar sorumlusu ve Gençlik Dairesi ve AWO temsilcilerinin katıldığı geceyi 
300 kişi izledi. 


DÜSSELDORF 


19 Mayıs '84 Cumartesi günü 
saat İl'de Volksgarten'da 
yapılan futbol turnuvasına 6 
takım katıldı. 

Turnuvayı 200'e 

yakın Türk ve Alman izledi. 
Aynı gün akşam saat 18'de Lacomblet Gençlikevi salonunda yapılan 19 Mayıs şenliğine, aileleriyle birlikte 330'e yakın genç katıldı. 
Toplantıya konuk olarak katılan DGB Türk işçileri sekreteri Mete Atsu bir konuşma yaparak: "Gençlerin bu haklı davasını desteklediğini ve 'başarıya ulaşacağına inandığını belirtti." 
Yine şenliğe konuk olarak katılan Düsseldorf DGB-Jugend başkanı Klaus Reuter: "Sendika gençliği olarak Türkiyeli genç arkadaşların haklı istemlerini odesteklediklerini ve DGB'nin görüşlerin ."' dile getirdi. i 


‘Ayrıca Federal meclis üyesi 


SPD'li milletvekili Völker Jung da toplantıya başarı mesajı gönderdi. Gazete muhabirleri de kutlamaları izlediler. 
Futbol turnuvasında derece. 
alan takımlara ödüllerini DGB Jugend Başkanı verdi. 
19 Mayıs ve Bedelli askerlik 
üzerine konuşma ve FEBAG' m çalışmaları anlatıldıktan sonra, tiyatro, şiir, koro, Breack-Dance ve "Grup Gençlik" orkestralarıyla kültür programı devam etti. 
Toplantının sonunda iş güvencemizin olmadığı bir ortamda ` 
20 bin markın çok olduğu, 
bedelin 5 bine indirilmesi ve .Devamı sayfa 6'da 


Baştarafı orta sayfada 

diğer yan istemlerimizin dile getirildiği bir mektubun, şenliğe katılanların oylarına sunarak Ankara'ya Başbakan Turgut Özal'a gönderilmesi kararlaştırıldı. 


KARLSRUHE 


19 Mayıs Gençlik ve spor 
bayramı Karlsruhe'de "Bedel 
5 bine indirilsin, iş güvencesi 
sağlansın" istemi altında kutlandı. Yapılan geceye 350 kişi katıldı. Gecede ozan İskender Doğan'ın' ve bir orkestranın programları yer aldı. 

Girişimden bir gencin bedelli askerlik üzerine yaptığı konuşma ilgi ile izlendi. Alman “davetliler de gençlerin bedel sorunu üzerine bilgilendirildi. 
Ayrıca girişim olarak belirlenen katılım hedefi de aşılarak kalabalık bir katılım sağlandı. 
Bedel sorunu geniş olarak du- 


yuruldu. 
, Önümüzdeki günlerde geniş bir toplantı yapacak olan 


Karlsruhe Askerlik Çağındaki Gençler Girişimi Haziran ayı içerisinde bir piknik yapmayı kararlaştırdı. 


B. BERLİN 


Binlerce Türk gencinin yaşadığı B. Berlin'de Türk Merkezi Bedelli Askerlik Girişimi, Nonunystr. gençlik evi bedelli askerlik girişimi ve Türkiye Öğrenci biriliği olarak 19 Mayıs'ı kutlamak ve biz gençlerin en yakıcı sorunu olan Bedelli Askerlik'i dile getirmek için ortaklaşa bir gece düzenledik. 
150 Türk gencinin katıldığı gecemizde girişimden temsilci arkadaşın Bedelli Askerlik Sorununu ve bu sorunun çözümü İçin yapılan çalışmaların önemini anlatan konuşmasından sonra orkestra, saz grubları, koro i- 


le başarılı bir şekilde tamamlandı. Geceye katılan gençler FEBAG Bülteni olan BEDEL'e sahip çıkarak, bu bülten bizim sorunlarımızı dile getiriyor, bizlere yol gösteriyor dediler. Bedel gazetesi bu gecede kapışıldı, FEBAG'ın saygınlığı arttı. 
Gece biterken gençler şunu diyordu: Birleşmeliyiz, sesimizi daha çok yükseltmeliyiz. 

BEDEL 5 BİNE İNDİRİLSİN, 


- İŞ GÜVENCESİ SAĞLANSIN 


Daha fazla imza... 


Baştarafı 3. Sayfada 


19 Mayıs kutlaması- gerçekleştirildikten sonra "şimdi bir daha 'gece' ya da 'toplantı' yapıncaya kadar işimiz yok" diye düşünebilirler. Oysa bizim yaptığımız çalışma süreklidir. Bir imza kampanyası sadece toplantılardan toplantılara değil, günlük bir çalışmamız olmalıdır. Öte yandan tüm girişimlerimiz önce yakın çevrelerinden başlamak üzere düzenli ev ziyaretleri ile imza kampanyasını sürdürmelidir. 
Deneyimler gösteriyor ki ev ziyaretleri yapıldığı yerlerde ilişkiler dah çabuk gelişiyor, 


çalışmalar daha sağlıklı yürüyor. Öte yandan bulunduğumuz kentin belirli yerlerinde -pazaryeri vb.- yayın sergileri açarak imza toplama düzenli bir şekilde sürdürülebilir. 
Şimdi diyoruz ki, gelecek ay açıklanacak imza sonuçları en az beş basamaklı sayılaria ifa- de edilmelidir. Doldurulan her imza forumu hemen FEBAG'a iletilmelidir. 

Sonuç olarak bütün öne koyduğumuz çalışmaları ne denli başarılı yerine o getirirsek, "herkesi kucaklayan bedel hareketi" hedefine o denli yakınız demektir. Haydi görev başına. 


FEBAG temsilcileri Türk-iş genel baskanı Şevket Yılmaz ile görüştü 


Baştarafı 1. Sayfada 


Konuya ilişkin olarak görüşlerini açıklayan Şevket Yılmaz, bedel miktarının çok yüksek olduğunu belirterek Türk-İş olarak bu konuda girişimde bulunacaklarını söyledi. Ş. 
Yılmaz konuşmasında Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile yapacağı ilk görüşmelerinde "Bedel" konusunu gündeme 


getireceğini ve gençlerin istemlerinin onlara ileteceğini aynı şeklide tüm milletvekillerini de bilgilendireceğini söyledi. 

Görüşmenin sonunda Türk-İş" in F. Almanya Bedelli Askerlik Girişimi'nden bir heyetin Türkiye'de hükümet yetkilileriyle "Bedel". sorunu üzerine ,bir görüşme yapması için girişimde bulunacağı belirtildi. 


R’ hausen 


Recklinghausen'de düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramına çoğunluğu gençlerden oluşan 300 kişi katıldı. 
12 futbol takımımın katıldığı, 
maraton koşularının yapıldığı spor gösterileri başarılı bir şekilde tamamlandı. Spor gösterilerinin yapıldığı saha etrafında "Bedel 5 bine indirilsin, iş güvencesi sağlansın" pankartları asıldı. 

9 Haziran'da 19 Mayıs kutlamalarının devamı olarak 70 
gencin katıldığı kültür şenliği yapıldı. Bedelli askerlik girişiminden bir arkadaşın günün önemine, bedelli askerlik sorununa ve bu sorunun çözümünde yapılan uğraşılara de- 


gindi. Daha sonra çeşitli sa-- 


natçıların katıldığı kültür programı coşkulu bir şekilde sona erdi. i 


KREFELD 


Krefeld'de düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve spor bayramı- 


nı çoğunluğu gençlerden oluşan 400'ün üzerinde kişi katıldı. Saat 17'de Düsseldorf 


Köln- Krefeld karate okulları- nın ortaklaşa düzenledikleri karate gösterisinden sonra saat 18'de yapılan şenlikli toplantıda, bedelli askerlik girişiminden bir arkadaşın günün önemine, gençliğin yakıcı sorunlarına ve başta bedelli askerlik olmak üzere bu sorunların çözümünde yapılan uğraşılara değindi. Daha sonra folklor, orkestra ve çeşitli müzik gruplarının katıldığı kültür programı geç saatlere kadar sürdü. 


Geceye DGB Krefeld başkanı, IG-Metall Krefeld başkanı, SPD Krefeld başkanı konuk olarak katıldı. Türkiyeli genç arkadaşların haklı istemlerini desteklediklerini ve yanların- da olduklarını söylediler. Gecede bedelin 5 bine indirilmesi için açılan imza kampanyası sürdürüldü. FEBAG'ın çikardığı "Bedel" adlı bülten satıldı. 


19 Mayıs kutlaması bedelin 5 
bine indirilmesi istemiyle coşkulu bir şekilde sona erdi. 


istem değişmedi 

Baştarafı 1. Sayfada 

24-25 Mart tarihlerinde Frankfurt Danışma Toplanısında FEBAG kurulurken ve 19 Mayıs kutlamalarının kararı alınırken o güne dek 30 kadar kentte yapılan irili ufaklı toplantı ve şenliklere katılan genç arkadaşımızın toplam sayısı 4-5 bin dolayındaydı. O halde, biz bugün rahatlıkla bedel sorununun çözümü için aktif olarak harekete geçen bedelzedelerin sayısının iki katının üstünde bir artış gösterdiğini tespit edebiliyoruz. İşte, geçmiş 19 Mayıs bayramımızı tekrar tekrar kutlamamızın nedeni de budur. Hele bir de 82 girisimimizden sadece 26 tanesinin 19-Mayıs'ı kutladığını gözönüne alırsak vardığımız aşamayı daha da iyi görebiliriz. 
Demek ki girişimlerimizin tümü bu kutlamayı gerçekleştirebilselerdi 11.000'nin iki hatta üç katı bir sayıya ulaşabilirdik. Çünkü unutmayalım ki, ne kadar fazla bedelzede kendi sorunlarına aktif olarak sahip çıkarsa, bedelin 5 bin'e indirilmesi hedefine de o derece yaklaşmış oluruz. 

Daha 19 Mayıs'tan bir gün önce "bedelin indirilmesini hayal etmeyin" diyen Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün, bu açıklamasından on gün sonra "bedel onbeş bin Mark'a inecek"' demesi herhalde kendi kendine olmadı. Bedelin indirildiği miktar konusunda hemfikir değiliz. Olamayız da. Ama on gün içinde hükümetin bedel konusunda düşüncesini değiştşrecek gücümüz varsa, bedel'i 5 bin Mark'a düşürecek gücü'de yaratabilmeliyiz. Şimdi imza kampanyasını daha da büyük bir hızla sürdüreceğiz. Federal Almanya'nın 10 kentinde önümüzdeki haftalarda yapılacak sokak şenlillerine daha da iyi hazırlanacağız.Yeni girişimler kuracak, varolanları güçlendireceğiz. İstemimiz değişmedi: BEDEL 5 BİN'E İNDİRİLMELİDİR! 


IMPRESSUM/YAYINLAYAN: Askerlik — Girişimi-FEBAG. 


Federal Almanya Bedelli Ayda bir yayınlanır. Tutarı 
30 Pjg. Sorumlusu/V.LS.d.P. Ömer F. Öğrük. Adres: Wanhwimerstrasse 137, 4100 Duisburg 1, Tel: (0203) 660672. 
tedaktionsschluss/ Baskı Tarihi: 15.06. 1984. 


ALIN TERİ GİDER ELE 


Haydi gençler bir olalım 

: 20 bine karşı duralım Genç ihtiyar yaşlı babam Bu işe çare bulalım 


Maaşımız binikiyüz 

Bedeli de bunla ödeyeceğiz? 
Sonra ne yer, içeriz? 

Yoksa açlıktan mı ölek? 


Askerlik bedeli pek çok * İşyeri güvencesi hiç yok 

Derdimiz çok azalma yok Derdimize derman bulak. 


20 bini bedel için 

7 bini faiz için 

Hani yol gideri için? 

Nerden bulak, banka mı soyak? 


20 bin çoktur bedele 
Alın teri gider ele 


Gelin razı olun 5 bine Onu taksit taksit verek. 


Ozan Şafak da bir âsker onu da alıyor keder 
Razı olmuyor ki peder yoksa iltica mı olak? 


Erol Gündoğdu/Bochum 


INEK! MEĞE2 BENİ İŞLETMİŞ BEDEL 
HALA 20 Bin KÂ- 2 


Bedel 5 Bine indirildi...... .... 


BOĞMUŞTU. İNEKOĞLU “Li Gi j 


GENC YAŞTA 
KALP KRİZİ 
GEÇİRDİ 


Uzun yıllar boyu çalışıp, boğazından kısarak biriktirdiği 
20 Bin mark bedel parasını 
dolabında saklayan Mülayim Faizyemez adlı vatandaşımız geçirdiği bir kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakım altına alındı. Eşinden edindiğimiz bilgilere göre Mülayim Faizyemez faiz parası yemediği için bedel miktarı olan 20 bin markı dolabında biriktiriyormuş. Bir gün dolabı açıldığında biriktirdiği paraları bir farenin paramparça ettiğini görünce vatandaşımız ani bir kalp krizi geçirmiş. 
Hastane yetkililerinin verdiği bilgilere göre vatandaşımız devamlı "Ah bedel vah bedel, sen neymişsin, dillere düştüm senin yüzünden" diye sayıklıyormuş. Mülayim Faizyemez 


adlı vatandaşımıza acil şifalar 


diliyoruz. 


FEBAG Yürütme Kurulu son yaptığı toplantısında 19 Ma- 


nuçların da değerlendirmesinden yola çıkarak, her bölgede izin dönemine dek yürütülecek merkezi bir çalışma programı çıkarmıştır. Buna göre aşşağıda belirtilen tarihlerde ilgili bölgedeki yerel girişimlerin de güçlü olarak katılacakları MERKEZİ CUVAL GÖSTERİLERİ'ni gerçekleştirme kararı almıştır. 
YAPILACAK AÇIK HAVA GÖSTERİLERİNİN YER VE TARİHLERİ: 

1- KÖLN: 16 Haziran, Katılm: Düsseldorf, Krefeld, M. 
Galdbach, Aachen, Grevenbroich, Wuppertal, Bonn. 

2- DUİSBURG: 16 Haziran, Katılım: Essen, Bochum, Hat- 


tingen, Moers, Hernel, Herne 


yıs kutlamalarında alınan so-: 


DUYURU 


II, Gelsenkirchen, Recklinghausen. 

3-DORTMUND: 16 Haziran, Katılım: Bergkamen, Werl, Lüdenscheid, Münster, Wetter 4-FRANKFURT: 30 Haziran, Katılım: - Giesen, Darmstadt, Mainz, Bad-kreuznach, Offenbach, Kassel, Flörsheim, Rüsselsheim, Wiesbaden, Friedberg, Idstein. 
5-KARLSRUHE: 7 Temmuz Katılım: Kaiserslautern, Heidelberg, Mannheim, Würzburg 6-S TUTTGART: 21 Temmuz Katılım: Tüm bölge. 


-7- Münih: 14 Temmuz, Katı- 


lum: Tüm bölge. 

8-Bremen: 7 Temmuz, Katılım: Bremerhaven, Oldenburg, Hannover, Hildesheim. 


- 9-Hamburg: 16 Haziran, katı- 


lım: H.Elmshorm, Lübeck. 
10- B. BERLİN: 14 Temmuz. 
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BULUNTU 


ATILIK t Reinigunns önemi ve 


Mİ Anderungsschneiderei. Askerlik se 


bebiyle acele satılıktır. 
Tel.: 0611/886806 


| BAYRAMOĞLU kii g 


Hürriyet 2.6.'84 


SOLDAN SAĞA: 1- Biz askerlik çağındaki gençlerin korkulu rüyası. 2- Bir maden adı, Türkiye'nin uluslararası trafikteki işareti. 3- (Tersi) damarlarımızda dolaşan, kilise ve.vb yerlerde bulunan hristiyan azizlerinin resimlerine verilen bir ad, Halk dilinde türkü. 4- Bir çalgı, İlgi, İktidarın öteki adı. 5- Bir bayan adı, (Tersi) kızınca tüküren bir hayvan. 6- Bir göz rengi, Sözcük. 7- Güzel koku, (Tersi) Genelge. 8- Bir insanın iç yapısını belirleyen, Koyun sesi. 9- Aslında, Madeni maddelerin genel adı. 10-(Tersi) Çorba kabı, Kayseri'nin bir ilçesi. 


YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1- 15. yüzyılda yaşayan tasavvuf edebiyatının en büyük ozanlarından biri. 2- Sağlam karakterli insan yapısı, Bir harfin okunuşu. 3- (Tersi) Bir yağış şekli, 


(Tersi) Bir hayvan. 4- Mangenezin simgesi, Bir haber ajansı, 


Para ya da değerli eşya saklanan yer. 5- Yardım etmek ya da birine faydası dokunmak, Çift değil. 6- Durduğu yerin rengini alan bir hayvan. 7- (Tersi) Garson yardımcısı, Bir çalgı. 8- (Tersi) En kısa zaman birimi, Tesbihin başındaki taş. 9- Bir kuru- ` luşumuzu simgeleyen harfler, Fakat, Bir konut türü. 10- Utan- ma duygusu, Kütahya'nın bir ilçesi, Bir cetvel adı. 11- (Tersi) Küçük bir hayvan, Meta. 12- Bir kentimiz. 


Hayal etmekle yetinmeyecegiz !” 


Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün 11 gün arayla yaptığı 
iki açıklamanın gazete küpürlerini yan yana yayınlıyoruz. 19 
Mayıs tarihli küpür içinde yazdığımız yazıyı 1 Haziran tarihli açıklamadan önce hazırlamıştık. Ama biz bu yazıyı hiç değiştirmeden yine de yayınlıyoruz ve buna ek orak 1 Haziran tarihli açıklama konusunda görüşümüzü belirtiyoruz. 


19 Mayıs 1984 tarihli Hürriyet gazetesinde bir haber çıktı: Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk "Bedelin düşürülmesini hayal etmeyin" demiş. 
Doğrusu sayın bakan çok önemli bir noktaya parmak basmış. Fakat ya kendisi işlerin çokluğundan söylemek istediklerini tam söyleyememiş, ya da Hürriyet gazetesi sayın bakanın sözlerini makaslamış. Aslında sayın Zeki Yavuztürk şöyle demek istemişti: "Gençler! Bedelin 7 
bin marka ineceğini hâyal etmeyin. Güzel hayal kurmak her insanın hakkıdır. Hele gençlerin en doğal hakkıdır. 
Güzel hayal kuramayan gence genç denir mi? Fakat kuru kuruya hayal kurmakla hiçbir şey elde edemezsiniz. 
Kolları sıvayıp çalışın. Sesinizi yükseltin. İşyerlerinizde, mahallede, okulda . arkadâşla-, rınızla biraraya gelin. Bir girişim oluşturun. Toplantılar düzenleyin. Bedelin 5 bin marka inmesi için imza toplayın. Aynı amaçla çalışan diger gençlerle ilişki kurun. Bu konuda FEBAG size yardımcı olacaktır." 

Sayın Yavuztürk'ün aslında söylemek istediği fakat aceleden söyleyemediği bu sözlere tamamen katılıyoruz. Esasen bugüne kadar olup bitenler de bu sözlerin doğruluğunu göstermiyor mu? ; 
1980'de 20 bin marklık bedel kondu. 1980'den 1983'ün ortalarına kadar kimse bedelle ilgili gık bile demedi. Kimse- nin sesi sedası çıkmadı. Peki 1983'ten bu yana sürdürdüğümüz çabalarımızla ne elde ettik? Daha bir yıl önce bedelin indirileceğini kimse hayal bile edemiyordu. Çalıştık, çabaladık, bugün onbinlerce gencin bedelin indirilmesini hayal eder hale gelmesini sağladık. 
Hatta o kadar ki, yer yer bedelin hepten kalkabileceğini hayal eden arkadaşlarımıza bile rastlıyoruz. Bu önemli bir başarıdır ama yeterli değildir. 
Yeri gelmişken tarihten küçük bir hikaye analatalım. Bilinidiği gibi Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u aldığında 24 
yaşında idi. İstanbul kuşat- 


masına başlamadan önce, Ka-. 


radeniz yoluyla Bizans'a yardım gelmesini engellemek için 


Boğaz'ın Rumeli tarafına Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. O za; manlar hisarın yapıldığı yer 


henüz Bizans topraklarında bulunuyordu. Osmanlı ordusunun Bizans surlarının 12-13 km ötesinde koskoca bir kale yapmaya başladığını gören Bizans imparatoru Konstantin Osmanlı Padişahı II. Mehmed' e (o zaman daha "Fatih" ismini almamıştı) elçiler yollayarak sorduruyor "niyetin nedir?" diye. Doğru mu değil mi, bilmiyoruz, rivayet olunur ki, 24 yaşındaki genç padişah Bizans imparatorunun bu sorusuna şu cevabı vermiş: "Benim gücümün yettiği yere, 


senin rüyaların bile erişemez" Gerçekten de büyük işler ya- 


- pabilmenin ilk koşulu, büyük 


rüyalar görebilmek, büyük hayaller kurabilmektir. O yüzden bugün eğer onbinlerce genç bedelin indirileceğini "hayal ediyorsa", bu bir başarıdır. Fakat yeterli değildir. 
şimdi hepimize şu görev düşüyor. Bir kere, on binlerce değil, yüzbinlerce gencin böyle olumlu hayaller kurmasını sağlayalım. İkincisi, güzel hayaller kurmanın yeterli olmadığını, bu hayalleri gerçekleştirmek için çalışmak gerektiğini, hepimizin katkısına ihtiyaç olunduğunu anlatalım. 
Aklımızı gücümüzü birleştirelim. 

Daha bir yıl önce çoğumuz bedelin indirilebilceğini hayal bile edemiyorduk. Bugün ise iş değişti. Federal Almanya' da, diğer Batı Avrupa ülkelerinde onbinlerce genç "20 bin mark çok, işgüvencemiz yok" demeye başladı. Her taraftan sesler yükseldi. Şimdi artık çoklarımız bedelin indirileceğini hayal edebiliyor. Bu da bizim için bir başarıdır. Fakat bu yetmez. Öyle çalışmalıyız ki, yurtdışındaki gençlerin çoğunluğu bedelin indirileceğini hayal etmelidir. Ama hayal etmek yalnız ilk adımdır. 
Hayal etmekle yetinmeyece-Biz, kolları sıvayıp çalışacagız. Öyle çalışacağız ki, binlerce değil, on binlerce hatta yiizbinlerce genç bedelin indirilmesi, bedelin 5 bin mark olması için biraraya gelsin, sesini yükseltsin. O zaman bedel iner mi inmez mi, görürüz. 


İPİNE Milli Savunma Bakanı Yavuztürk'ün LETEA Hürriyet'e özel demeci alışan 


19 Mayıs tarihli Hürriyet gazetesinde marka indirilmesini hayal et- 


meyin" diyen Zeki Yavuztürk 


aynı günlerde çeşitli açıkla-, 


malarında hatta yukarıda sözü geçen açıklamasında bedelin indirilmesinin kesinlikle düşünjlmemesi gerektiğini ima ediyordu. Aradan İl gün gibi çok kısa bir süre geçti ve Zeki Yavuztürk " Bedelin 15 bine indirileceğini"' basına açıkladı. Hatta bedelin ayda 96 
mark taksitle ödenebileceğini söyledi. Biz bu birbirine tamamen zıt iki açıklamayı iki yönüyle ele alıyoruz: Birincisi: Milli Savunma Bakanı'nın ve onayını aldığı Milli Güvenlik Konseyinin bu kadar kısa bir sürede bizim yani yurtdışındaki askerlik çağındaki gençlerin kulak vermelerini sağlayanlar yine bizleriz. Biz burada birleşirsek, sorunlarımıza sahip çıkarsak 20 bin marklık bedelin dokunmazlığını da kaldırabileceğimizi kendimiz görmüş olduk. Bu da bizim istem ve görüşlerimizin doğruluğunu kanıtlıyor. Hemen eklemek gerekir ki sayın Zeki Yavuztürk'ün, bizim düzenlediğimiz 
19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı gösterilerinin hemen arkasından yaptığı ikinci açıklama tesadüf değildir. Bu açıklamayı yaptıran bugüne kadar imza kampanyasını imzalayan 25.200 askerlik çağında gençtir. Bu açıklamayı yaptıran 19 Mayıs'ları birlikte kutlayan 11.000 askerlik çağında gençtir. 

İkincisi: Bedel miktarının 15 
bine indirilmesi bir çözüm değildir. Biz 5 bin mark istemini belirlerken bunun ödenebilir miktar olduğunu gözönüne 
aldık. Bu anlamda zaten 15 
bine evet diyemeyiz. Ama işin içinde başka işler var. Bize bir "kolaylık" olarak sunu- 


"Bedel'in 7 bin 


'istemlerine: 


lan bedeli ayda 96 mark tak- 


“sitle ödeme olanağının ardın- 


da yatan gerçek nedir? 


F. Almanya'da 1982 yılı istatistiklerine göre 15 ile 30 yaşları arasında olan 417 bin gencin yarısından fazlası yani aşağı yukarı 200 bini askerlik çağında. Bunların bir kısmı- nın askerliğini yaptığını kabul edersek yine de büyük bir kısmı bedelzede. Bunların 100 
bin tanesinin -ki daha fazladır- her-ay 96 mark taksit ödediğini kabul edersek bu ayda 9 milyon 600 bin Mark, 
yılda 1 milyar 1 milyon 510 
bin mark eder. İşte bizlerin önüne "Bedel 15 bin marka indiriliyor" diye sürülen yasa tasarısı budur. Böylece Milli Savunma Bakanlığı düzenli 


` bir aylık gelire kavuşuyor ve 


bedelin 20 bin marktan 15 
bin marka indirilmesi ile ortadan kalktığı sanılan 5 bin mark kat kat alınyor. Çünkü "F. Almanya'da yaşayanlar zaten her ay kredi borcu ödemeye alışkındırlar"' düşüncesiyle 96 mark taksitle bedelli askerliğe rağbetin aratacağı düşünülüyor. Bugüne kadar birkaç bin genç bedel ödediyse bundan sonra 100 bin genç yirmi yaşından itibaren 13 yıl boyunca her ay 96 mark ödeyecektir. Toplu olarak bakıldığında F. Almanya'daki bedelzedelerin tümünden alınan bedel miktarı böylece binlerce kat artıyor. 

Peki ya 33 yaş sınırına 1-2 yılı Kalanlar? Onlar taksitten bile yararlanamıyorlar. Ama 
15 bin yine ödenemez bir bedel miktarı olarak kalıyor. 
Tek çözüm bedelin ödenebilir bir miktar olan 5 bine marka indirilmesidir. İşte asıl şimdi ` gücümüzü daha da artırarak, onbinlerce gencin birlikte bu istemi haykırmasını sağlayacağız. Zeki Yavuztürk'e birinci açıklamasından 11 gün sonra bambaşka bir tasarı hazırla- tan bizler bunu da başarırız. 


